
 
 
" Als VREDE niet zo vanzelfsprekend is ".  
 
 Filmpresentatie in de Kloosterkerk ter gelegenheid van de Internationale dag van 
Tolerantie.  Maandag 17 november,  19.00 uur , Kloosterkerk,  Oosterweg  Valkenburg 
aan de Geul  : "Sophie Scholl" : "Die Weiße ROSE." 
  
München 1943. Terwijl Hitler een vernietigende oorlog voert in Europa, heeft een groep 
jonge Duitse studenten zich verzameld in de verzetsgroep "Die Weisse Rose".                     
Zij verspreiden pamfletten en roepen op tegen de oorlog.  Op 18 februari 1943 worden 
Sophie en haar broer Hans gearresteerd. De daaropvolgende dagen wordt Sophie 
verhoord en de dood door de guillotine dreigt. Sophie weigert de haar geboden uitweg 
omdat zij haar idealen niet wil verloochenen.   
 
"Een intense en indringende kijkervaring"  De Morgen.  
 
"Drie jonge levens, een laatste sigaret en een prachtige gedachte". Kippenvel " : De 
Telegraaf.  
 
Film met nagesprek.  Maandag 17 november 19.00 uur.  
Aanvang 19.00 uur Kloosterkerk Oosterweg Valkenburg. :  
" Als VREDE niet zo vanzelfsprekend is ".  
 
" Film (  duur 112 minuten) en koffie bij het nagesprek "  
Guy Caelen voormalig Docent DUITSE taal aan het Stella Maris College in Valkenburg 
leidt de film in. Na de film is er een nagesprek waar de kijkers in kleine groepjes 
nadenken over vrede. Toen en NU.  Duur van de avond: Van 19.00 tot  21.30 uur.  
 
De avond wordt georganiseerd door de werkgroep VREDE van De Kerken aan de Geul, en 
het Platform Wereldburgerschap Valkenburg aan de Geul.   
 
Sinds de plaatsing van de Goudkleurige Vredesvlam bij de Sint Nicolaas- en Barbarakerk, waakt de 
groep iedere derde vrijdag van de maand van 15.00 tot 16.00 uur en deelt witte rozen uit.  15 
november , 19 december 2025 en  24 januari 2026 
 
Vrede is immers niet zo vanzelfsprekend.  
  



 


